
Het verhaal speelt zich af in 1943 tegen de achtergrond van de tweede
wereldoorlog. Het individu dat ondergeschikt wordt aan de groep, de

machtspelletjes en het opkijken naar en het blindelings volgen van de leider, zijn
de exacte weerspiegeling van het Nazi-regime, met zijn bombastische,

hoogdravende theatraliteit en leiderscultus. 
 

Het stuk cirkelt rond de gedachtengang van een volwassene die terugblikt op zijn
kindertijd. 'Jongens, wat was het toen toch mooi...' Maar de schrijver geeft er een

perverse draai aan. Hij laat de consequenties van die gedachtengang zien. 
Vandaar ook de titel, naar een gedicht van A. E. Housman.
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