
'1945, een Tsjechisch stadje, de Duitsers blazen de aftocht...'
 

Aan het woord is Milos, een jonge spoorwegbeambte, 22 jaar en kleinzoon van een opa die met
hypnose het Duitse leger op afstand meent te houden en zoon van een vader die in zijn

geboortedorp absoluut impopulair was. 
Milos zit in de fase van jongen tot man. In de chaos van WOII gaat hij op zoek naar de weg van het
volwassen worden. Zijn eerste seksuele ervaring draait uit op een sisser, wat hem drijft tot een
zelfmoordpoging. Een rijpere vrouw helpt hem verder. Mikos acht zich hierdoor een 'echte' man

en biedt zich aan bij de verzetsbeweging om een Duits wapentransport op te blazen.
Milos! is een vrije bewering van de novelle 'Zwaarbewaakte treinen' van de Tsjechische schrijver
Bohumil Hrabal. Dit is niet zomaar een verhaal. Op een andere manier dan we gewend zijn, wordt

de werkelijkheid beschreven, hilarisch, absurd, ironisch en komisch.
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