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Met de voeten in de klei. In hun dagelijkse strijd tegen de tijd. Erin verzinken of eraan ontsnappen. Hun hoofd vol
herinneringen, dromen en hersenspinsels. Verlangens, frustraties en schuld opgestapeld achter een muur van

zedig zwijgen, achter de doorschijnende stof van Marie-Rose's blouse, achter de rits van Cyriel's nieuwe broek en
in de donkere kamer van kleine Julien. De machinerie van horen, zien en zwijgen.

En soms een klein incident als een klein manneke overhoop gelopen wordt; als de plomb général springt, of als
het weer 'wie...wie...wie...' klinkt van tussen de bachen op de pelouse. En de jaarlijkse busreis van de Katholieke
Werkersbond. Naar het Neanderthal in Duitsland, daar waar de mens voor het eerst mens werd. Maar de autocar
valt in panne op de stuwdam van de Gileppe. Hun kleine leven valt machteloos stil. Verloren tijd, verloren levens?

A la recherche du temps perdu. De verloren tijd opvullen, dat is de grote kunst. Als een massa  water zoekt het
dier in de mens zijn weg naar buiten.
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