
Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog doet Andreeke, laatste
zoon van het machtig geslacht d'Hertenfeldt, zijn intrede in het dorp
waar zijn voorvaderen altijd geheerst hebben. Hij lijkt een broos en
gefrustreerd kereltje, enkel geïnteresseerd in goede daden en in

Ursule. Hij mist echter ruggengraat, kan niet studeren, geeft de liefde
geen respons, kan geen gewone conversatie voeren en denkt dat men

hem bespot. Al die mankementen verschansen zich in zijn vuige
fantasie. In sadistische spelletjes reageert hij zich af op zijn schapen

en zijn paard. Hun pijn krijgt menselijke trekjes en daar houdt hij van. In
feite is hij een getraumatiseerd persoon, die door niemand begrepen
wordt. Niemand zal zijn masker kunnen afnemen behalve de oorlog.
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