
naar Marcel Pagnol

mei - juni - september 2015

regie: Dirk Lynen

Schuurproductie

cast: Els Donckers, Leo Gevaert,
Willy Marivoet, Johan Palmers,
Jan Possemiers, Bernard
Soenens, Leni Van Mechelen,
Monique Van Oost

Een bloedhete zomer ergens in de jaren 'stillekes'. Jean erft een oude
boerderij van zijn moeder, Florette. Samen met zijn dochter Manon en zijn

vrouw, de operazangeres Aimée, trekt hij weg uit de stad en installeert zich
op het platteland om er een nieuw leven als boer te beginnen. De bron op het

terrein wordt vlak voor hun aankomst met cement verstropt door twee
dorpelingen, de achterlijke Ugolin en zijn nonkel 'Papet'. Ze willen Jean zo
snel mogelijk verjagen om zelf op het terrein genoffels te kunnen kweken.
De mensen uit het dorp zien toe, maar ze houden hun mond want als er ene

regel is die door iedereen wordt gerespecteerd, dan is het dat ge u niet
moeit met andermans zaken, zeker niet als het 'een vreemde' is. En als het
regent op Sint-Anneke... dan regent het niet meer tot aan Sint Jeanneke...

Niets doen is ook iets doen. Niet kiezen is ook een keuze. 

Manon


