
De actie situeert zich in een klooster nabij Valladolid anno 1550. In aanwezigheid
van de pauselijke gezant (Michaël Marijnissen) wordt er een debat gehouden over

een uiterst belangrijke vraag: Hebben indianen een ziel?
De uitkomst van het debat zal een invloed hebben op het gehele Spaanse beleid.
Als de inheemse volkeren van de nieuw ontdekte wereld geen ziel hebben, dan

zijn het van nature slaven. Dan mogen de Spaanse veroveraars de indianen
verder blijven uitbuiten en dreigt volledige uitroeiing. Maar als ze wel een ziel

hebben dan zit Spanje met een serieus probleem, want dan maken de
conquistadores zich schuldig aan genocide en is slavernij niet meer toegelaten.
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